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Aan de teams van de pastorale eenheden en federaties,
algemeen oversten van de diocesane congregaties,
en aan de voorzitters van de kerkfabrieken

Betreft: onthaal en huisvesting van vluchtelingen

Goede vrienden

Dagelijks worden we geconfronteerd met onvoorstelbaar veel mensen die op de viucht zijn
en hier in Europa en bij ons een veilig verblijf zoeken. Sinds de Tweede Wereldoorliog
hebben wij dat bij ons niet meer meegemaakt. Ze komen vooral uit Syrig, Afghanistan en
Irak, en zijn op de vlucht voor het geweld en de chaos in eigen land. Velen van hen zijn al
langer op de vlucht en verbleven tot hiertoe in viuchtelingenkampen in eigen land of in de
buurlanden. Elke dag brengen de sociale media ons in direct contact met hen. We zien het
met eigen ogen. Het kan niemand meer onberoerd laten. De Conventie van Genéve, die ook
door ons land werd ondertekend, geeft deze mensen recht op asiel . Ze worden officieel
erkend als vluchtelingen.

Het is echt hoopgevend dat ook in ons fand een golf van solidariteit op gang is gekomen. Als
Kerk en als geloofsgemeenschap mogen we niet aan de zijlijn blijven staan. We mogen er ons
niet van af maken door te zeggen dat we overvraagd worden. We worden toch allereerst
bevraagd! Er zijn al vele initiatieven van vrijwillige hulpverlening voor voedsel en kleren en
de vele tekenen van gastvrijheid voor deze mensen. Maar vooral de huisvesting wordt een
dringende noodzaak.

Met deze brief wil ik een dringende oproep doen aan de verantwoordelijken van de
pastorale eenheden en federaties met de vraag of zij over leegstaande panden of huizen
beschikken waar vluchtelingen, ook tijdelijk, onderdak kunnen vinden. We richten de vraag
ook aan de algemeen oversten van onze diocesane congregaties en aan de voorzitters van
de kerkfabrieken. De vraag is niet hoe dit dan verder concreet moet gerealiseerd en
georganiseerd worden. De vraag is alleen of men over dergelijke leegstaande huizen of
panden beschikt. Als dit het geval is, zullen wij dan het gemeentebestuur, het OCMW,
Caritas Internationalis of een andere vluchtelingenorganisatie daarvan op de hoogte
brengen. Het zijn deze instanties die dan voor verdere opvolging zullen zorgen. Het is voor
hen belangrijk te weten over hoeveel en over welke panden ze kunnen beschikken.

Graag wil ik aan de pastorale eenheden en federaties nog deze suggestie doen. Het is
natuurlijk mogelijk dat men geen leegstaande panden ter beschikking heeft. Toch is het ook
dan mogelijk om als pastorale eenheid of federatie een huis of een appartement te huren en
dat ter beschikking te stellen voor een bepaalde periode aan deze vliuchtelingen. Kan dat
niet een sprekend en zinvol project zijn voor een pastorale eenheid of federatie?
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Goede vrienden, mag ik u vragen om al uw goede wil én creativiteit te gebruiken om aan
deze oproep te beantwoorden. De Kerk is er niet voor zichzelf. Ze wil een teken van hoop
zijn, solidair met het wel en wee van mensen. Bespreek deze vraag met uw raden van
bestuur, met uw gelovige gemeenschap, met de religieuze gemeenschap. Stuur uw
suggesties, reacties, voorstellen, initiatieven en vragen naar
vicariaatdiaconie@bisdombrugge.be ter attentie van Hubert Sanders, adjunct van vicaris
Kristiaan Depoortere, Vicariaat Caritas, Solidariteit en Diaconie. Wij engageren ons om elke
reactie van uw kant samen met de Dienst Diaconie van ons bisdom, het Betlehemproject en
ORBIT West-Vlaanderen te bespreken en te beantwoorden.

Ik hoop dat mijn oproep echt mag leiden tot concrete tekenen van solidariteit en
gastvrijheid. 1k ben u nu al heel dankbaar voor de aandacht die u aan dit schrijven wilt geven.

Met dankbare groeten

Sy
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