
De Grote Markt van Veurne is zonder twijfel één van de

mooiste marktpleinen in België. Het Stad- en Lands-

huis, de Sint-Walburga- en de Sint-Niklaaskerk, het

Spaans Paviljoen en de Vleeshalle geven dit prachtige

plein zijn authentiek karakter. Jaarlijks komen dan ook

honderdduizenden bezoekers deze historische gebou-

wen bewonderen.

Ook de omliggende pittoreske dorpjes zoals Steenker-

ke, Bulskamp, Wulveringem en Avekapelle zijn zeker de

moeite waard. De rustige wegen en groene landschap-

pen zijn de perfecte manier om tot rust te komen.

Verscholen in de weidse poldervlakte bevindt zich het

sprookjesachtige Kasteel van Beauvoorde. Dit pareltje,

omgeven door een Frans-Engelse tuin, bevat een unie-

ke collectie kunstwerken en meubelen.

Kom en ontdek ook het Bakkerijmuseum in de rustieke

17de-eeuwse Zuidgasthuishoeve. Maak er kennis met

gebruiksvoorwerpen uit de brood- en banketbakkerij

Na een boeiend bezoek heeft het ambachtelijke bak-

kersvak van toen geen geheimen meer!

DE ZOETESTAD
De smulpapen komen in Veurne zeker ook aan hun

trekken. In de vele horecazaken kun je genieten van

een overheerlijke Veurnse meringuetaart, een Veurns

speculoosijsje of een Beauvoordse pannenkoek. Een

frisse pint mag ook zeker niet ontbreken. Probeer eens

één van de streekbieren zoals een Veurns Boeteling-

bier, Sporkinbier, Slapersbier of Karel Coggebier.

Veurne verlaten zonder te hebben geproefd van de

Veurnse kletskoppen en de babelutten zou een regel-

rechte zonde zijn. In de winkelstraten vind je tal van

speciaalzaken die ambachtelijke producten verkopen.

Taarten, koekjes, snoepen, kazen, bieren, vleesberei-

dingen en nog veel meer. Veurne heeft het allemaal.

FIETS JE BUIKJE VOL
Veurne is een waar fietsparadijs. De Kustfietsroute, de

Cobergherroute, De Moerenroute zijn enkele voor-

beelden van de schier eindeloze reeks fietsroutes.

Maar wat als u nu een vleugje cultuur, de groene land-

schappen en de hemelse streekproducten kon combi-

neren. ‘Visit Veurne’ biedt Fietstocht met Picknick.

Voor een schappelijke prijs krijg je een uitgestippelde

fietsroute, een rijk gevulde picknickmand vol met

streekproducten, een kortingsbon voor een bezoek aan

het Belevingscentrum Vrij Vaderland én het Kasteel

van Beauvoorde. Met de Smultocht fiets je door de

rustgevende landschappen en geniet je van een lokaal

aperitiefje in Booitshoeke, een heerlijke boerestute in

Steenkerke en een zoete meringuetaart met koffie of

thee op de Grote Markt.
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Veurne is vooral bekend voor de Boetprocessie, de Grote Markt en de prachtige renaissancegebou-
wen, maar de stad is ook veel meer dan alleen kunst en geschiedenis. Al decennialang is Veurne be-

roemd voor zijn ambachtelijke producten en zijn idyllische dorpjes buiten de stadsgrenzen.

VEURNE: MÉÉR DAN
RIJKE GESCHIEDENIS

2020

De Krant van West-Vlaanderen organiseert elf

fotozoektochten: Diksmuide, Veurne, Grensleie,

Beernem, Roeselare, Condroz-Famenne 

(Namen), Kravaalbos Aalst, Knokke-Heist, Park

van Kanalen & Kastelen (Henegouwen), Fietsen

in het spoor van Van Eyck (in en rond Gent) en

Bergen. Deze vind je wekelijks in de krant van

5 juni t.e.m. 14 augustus en online: www.kw.be/

zomerzoektochten.

Langs het parcours werden 8 foto’s geno-

men. Bij elke foto hoort een vraag. De oplos-

sing is terug te vinden op de plaats die op

de foto staat afgebeeld. Let wel: de foto’s

staan in een willekeurige volgorde afge-

drukt. Noteer telkens het antwoord bij het

corresponderende cijfer op het deelname-

formulier.

Fotovragen

Elf zoektochten

In samenwerking met

We kunnen gratis langparkeren in de Linden-

dreef en de nabije Kaaiplaats. We nemen van-

uit de Lindendreef de Sporkijnstraat en komen

via de Boterweegschaalstraat en de Appel-

markt op de Grote Markt. Startpunt: Stad- en

Landshuis (verste hoek links op het plein).

Hoe te bereiken?

VEURNE
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We vertrekken op de Grote Markt aan het

Stad- en Landshuis (verste hoek links op het

plein). De wandeling is aangeduid met klink-

nagels maar niet overal zijn ze even gemakke-

lijk te vinden. De beschrijving hierna kan een

bijkomende hulp zijn.

We nemen de overbouwde doorgang tussen

Stad- en Landshuis en komen zo in het stads-

park. We volgen het pad. Nog binnen het park

gaan we R en verder L, waardoor we in de

Witte Kanunnikstraat uitkomen.

We nemen L de Zwarte Nonnenstraat. Aan

een bovenraam rechts zie we een Veurnse Sla-

per… In het huis nr. 19 heeft kunstenaar Paul
Delvaux gewoond tot aan zijn dood in 1994.

Op het einde R nemen we de Vleeshouwers-

straat en weer einde R de Daniël De Haene-

laan. We komen L in het Vaubanpark. We

wandelen automatisch langs het kanaal en

gaan altijd RD. Aan de Ieperbrug gaan we

rechts en over de brug onmiddellijk L.

We volgen de klinknagels en komen op het

einde van de Kaaiplaats aan het College. Hier

slaan we R af. Net over het College gaan we

schuin over het Rösrathplein en nemen dan L

Houtmarkt.

Over de Sint-Niklaaskerk nemen we een klein

straatje R, komen op de Ooststraat en slaan R

af. Verder nemen we L de Molenstraat en op

het einde L. Zo komen we aan het oude kerk-
hof. Wat verder nemen we tegenover het

kerkhof L de Smissestraat en weer onmiddel-

lijk L de Handboogstraat. Op een huisje links

zien we het opschrift ‘Montmartre’ dat doet

denken aan Will Tura’s liedje ‘Een huisje in

Montmartre’. We nemen R de Oratoriestraat

en verder R de Paviljoenstraat. We komen op-

nieuw in de Ooststraat, gaan R en over het

Spaans Paviljoen slaan we R de Noordstraat

in. Aan de rechterkant (nr. 11) zien we het

bekende huis De Nobele Rose, waar de Duitse

dichter Rainer Maria Rilke heeft verbleven en

tijdens WO I ook de Franse kernfysica Marie
Curie en haar dochter. Even verder links staat

het standbeeld van de legendarische Karel
Cogge, die in WO I de aanzet gaf voor de

onderwaterzetting van het IJzerbekken. Ver-

der links de Stedelijke Muziekacademie waar

Will Tura lessen heeft gevolgd.

We nemen L de Pannestraat en daarna tegen-

over de Blauwe Nonnenstraat het smalle

Scholasterstraatje. Zo komen we opnieuw in

het Sint-Walburga-

park en bereiken

we langs de kerk

ons startpunt. 

LANGS RIJKE MONUMENTEN EN DOOR GEZELLIGE STRATEN

Afstand: 4,6 kilometer.

Parkeren: gratis langparkeren in de

Lindendreef en de Kaaiplaats (bij de

jachthaven).

Start: Grote Markt bij Stadhuis en

Landshuis.

Parcours: de wandeling is een mooie

combinatie van stedenschoon met vele

historische huizen en gebouwen, langs

gezellige steegjes, maar met daarnaast

heel wat groen en water.

Aard van de weg: overal goed be-

gaanbaar, voor jong en oud(er). 

Wandelfiche

Zoals Ieper en Menen is Veurne is een Vaubanstad.

De Franse maarschalk Vauban, militair architect onder

Lodewijk XIV, bouwde her en der typische versterkin-

gen in stervorm die samen een linie vormden langs de

toenmalige grenzen van Frankrijk. Het Vaubanpark

vormt nu een groene long aan de rand van de stad en

bevindt zich op de plaats waar Vauban begin 18de

eeuw de vestingmuren optrok. Het park is permanent

toegankelijk voor wandelaars en de heuvels, sporen

van het oude bouwwerk, zijn nu ideale speelruimte

voor kinderen. We vinden hier ook een insectenhotel

waar kinderen dankzij een educatief infobord één en

ander leren over solitaire bijen.
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ONDER DE TITEL ‘WIE BEN IK?’ STAAN
HIER ZEVEN BIJEN GETEKEND. 
HOE HEET DE ONDERSTE BIJ?

Vraag 1

In het Sint-Walburgapark in hartje Veurne vinden we

ook beelden van Willem Vermandere. De beeldhou-

wer-zanger-schrijver woont in de deelgemeente

Steenkerke en is wel één van de bekendste inwoners

van Veurne. Hij werd in hetzelfde jaar geboren als Will

Tura en is intussen 80 geworden. Beiden kregen ook

het ereburgerschap van de stad: Will Tura al in 1971,

Willem Vermandere in 2000. De ‘Twee Wachters’ van

Willem Vermandere staan niet ver van de ‘Citerne’, die

zoals we op een infobord zien, in feite de onvoltooide

westertoren is van de Sint-Walburgakerk. Het bouw-

werk werd eerst gebruikt als buskruitmagazijn en in

1709 omgebouwd tot citerne. 
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WELK NEDERLANDS WOORD WORDT
HIER GEBRUIKT ALS VERTALING
VOOR CITERNE?

Vraag 5

De stedelijke begraafplaats van Veurne werd nog

aangelegd onder Napoleon en is een van de oudste

buitenkerkhoven in de regio. Hier ligt de beroemde

kunstenaar Paul Delvaux begraven. We vinden er ook

het graf van Karel Cogge, het brein achter de onder-

waterzetting van de IJzervlakte in WO I. Hij werd door

Koning Albert I persoonlijk geridderd in de Leopolds-

orde. Hij overleed in 1922. Ook de ouders van Will

Tura zijn hier begraven: Desiré Blanckaert en Madelei-

ne Boomgaert overleden in 1980 en 1995. We vinden

hun graf door de ingang op de foto te nemen en dan

aan het graf van kunstschilder Sam De Vriendt (vriend

van Joe English) rechts af te slaan.
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WAT IS DE VOORNAAM VAN DE BROER
VAN WILL TURA DIE HIER IN 2019 BIJ
ZIJN OUDERS BEGRAVEN WERD?

Vraag 3

Het Stadhuis en het Landshuis zijn twee pronkstukken

van de Veurnse Grote Markt. Tot aan de Franse Revo-

lutie was het Stadhuis de conciërgewoning in het

Landshuis. Op de eerste verdieping van het Stadhuis

bevond zich tijdens de Eerste Wereldoorlog het

hoofdkwartier ven Koning Albert I. Het Landshuis werd

in 1613 gebouwd in opdracht van de aartshertogen

Albrecht en Isabella. Het werd de bestuurlijke zetel

van de stad én de kasselrij Veurne, waarvan het be-

stuur was samengesmolten. Later werd het (tot 1982)

gerechtshof. In het Stad- en Landshuis vinden we nu

het Belevingscentrum Vrij Vaderland dat focust op

Veurne als laatste stukje vrij België in WO I.
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HOE HEET DE VROUWELIJKE FIGUUR
LINKS IN EEN GEVELNIS VAN HET
LANDSHUIS?

Vraag 4

Na een pittoreske wandeling langs de Colme of de

Bergenvaart komen we via het Rozebrugpad aan de

Jachthaven van Veurne. Er recht tegenover staat het

Bisschoppelijk College der Onbevlekte Ontvangenis uit

1891. In het begin van WO I (van oktober 1914 tot febru-

ari 1915) was het een belangrijk Brits veldhospitaal. In

december 1914 heeft niemand minder dan de tweevou-

dige Nobelprijswinnares Marie Curie hier samen met

haar dochter Irène dokters opgeleid om met röntgen-

toestellen te kunnen werken. Een gedenkplaat ver-

meldt dat kunstschilder-frontsoldaat Joe English hier

onderdak kreeg. We bekijken hier een fotopaneel met

beelden van het College tijdens WO I.
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WELK LICHAAMSDEEL VERZORGT EEN
VERPLEEGSTER BIJ EEN SOLDAAT 
OP DE FOTO BOVENAAN LINKS?

Vraag 7

Niet dit jaar maar al eeuwenlang trekken op de laatste

zondag van juli anonieme boetelingen met een hou-

ten kruis op de schouder door de Veurnse straten. De

Boetprocessie is in handen van de ‘Sodaliteit van de

gekruisigde Zaligmaker’. In het hoekhuis van de Zwar-

te Nonnenstraat met de Witte Kanunnikstraat, in 1623

gebouwd in opdracht van het kapittel van de kanunni-

ken van de Sint-Walburgakerk, woonde Jacobus Clou.

Hij stichtte de Boetprocessie in 1646. We zien hier een

kleurrijke kruiswegstatie die mede aan hem herinnert

en aangebracht is in 1926 naar aanleiding van 300

jaar Vastenkruisweg. Later was het gebouw de Pasto-

rie van Sint-Walburga.
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WELKE LATIJNSE SPREUK STAAT
HIER OP EEN WAPENSCHILD?

Vraag 6

Op de plaats waar nu dit fraaie Sint-Walburgapark ligt,

bevond zich vroeger het kerkhof van de Sint-Walbur-

gaparochie. Het 1,5 hectare grote park is recent herin-

gericht en in 2016 heropend. We vinden hier ver-

scheidene kunstwerken. Langs het pad dat we vol-

gen, staat een borstbeeld van Paul Delvaux die nog

in het park heeft gewoond. Binnenkort krijgt Will Tura
hier ook een gedenkteken n.a.v. zijn 80ste verjaardag.

Aan de overkant van het pad staat de ‘Slapersbank’

naar de spotnaam van de Veurnaars. Tijdens een

crisisperiode in de middeleeuwen hadden velen de

stad verlaten. Alleen renteniers bleven in de stad: zij

werden de slapers genoemd. 
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WELKE GOEDE VRIEND VAN DELVAUX
MAAKTE DE GROTE BRONZEN DAME
DIE NAAR DE ZON KIJKT?

Vraag 8

De inwoners van Veurne kregen in 1087 een kapel die

toegewijd was aan Sint-Niklaas, patroon van schippers

en handelaars. Ze vormde het centrum van een abdij.

De huidige Sint-Niklaaskerk werd gebouwd in het

begin van de 16e eeuw, maar de opvallende 48 meter

hoge toren is drie eeuwen ouder. In de toren is een

klein beiaardmuseum gehuisvest. Het pronkstuk is ’t

Bomtje, een klok die in 1379 gegoten werd en het

enige overblijfsel is van de tijdens de Franse Revolutie

gestolen beiaard. De beroemde Duitse dichter Rainer

Maria Rilke, die een tijdlang in Veurne verbleef, was

ook onder de indruk van de toren en schreef er in

1907 een gedicht dat hier uithangt.
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WELK WOORD IN HET DUITSE GEDICHT
OVER DE SINT-NIKLAASTOREN RIJMT
MET ‘GESTÜHLE’?

Vraag 2

STADSWANDELING IN VEURNE

De wandelroute is
bewegwijzerd met
deze klinknagels.
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DEELNAMEFORMULIER ANTWOORDEN

Noteer telkens het antwoord op elke vraag bij het cijfer 

dat met de vraag correspondeert. 

VRAAG 1

VRAAG 2

VRAAG 3

VRAAG 4

VRAAG 5

VRAAG 6

VRAAG 7

VRAAG 8

Stuur je volledig ingevuld deelnameformulier tegen 
uiterlijk 30 oktober 2020 naar: 
KW - Zomerzoektochten 2020,
Postbus 320 – 8800 Roeselare

Voornaam: ......................................................................................................................................................    man        vrouw

Naam: ...............................................................................................................................................................................................................

Straat:  ...........................................................................................................................................................nr.:  ................. bus:  ..............

Postcode:  ...................................Woonplaats:  .......................................................................................................................................

Telefoon: ........................................................................................................... Geboortedatum:

E-mail:  ............................................................................................................................................................................................................. 

 Ja,  ik wens de nieuwsbrieven van De Krant van West-Vlaanderen te ontvangen.

 Ja,  ik wens via e-mail interessante aanbiedingen van De Krant van West-Vlaanderen en Roularta Media Group te ontvangen.

 Ja, ik wens via e-mail interessante aanbiedingen van partners van Krant van West-Vlaanderen en Roularta Media Group te ontvangen.
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VERHALEN VOOR ONDERWEG
– DRAMA NA DE OORLOG
Een wandeling in Beauvoorde waar-

bij we terugkeren naar de eerste

dagen van het jaar 1919, kort na WO

I. Een tijd van herstellen, puinrui-

men en heropbouwen. Maar boven-

al een periode van chaos, gevaar en

spanning. Nu dreigen de gebeurte-

nissen van toen te verdwijnen onder

het stof van de tijd. Door deze wan-

deling houden we het verhaal mee

in leven, voor het te laat is.

PICKNICKEN IN HET
STADSPARK
Geniet van de rust, snuif de geur

van de natuur en proef van een rijk

gevulde picknickmand uit eigen

streek in het prachtige stadspark.

De rijk gevulde picknickmand staat

voor je klaar bij Visit Veurne. 

De picknickmand zit vol met pro-

ducten van eigen bodem. Kortom:

een historische picknick in Veurne! 

RINGSLOTWANDELING
Deze route doet het grensgebied

tussen Polder en Houtland aan.

Vanuit Houtem wandel je naar De

Moeren. De terugweg leidt via de

Buitenmoeren en de Bergenvaart.

Dit 3.000 ha grote landbouwgebied

was vroeger een uitgestrekt moe-

ras. In de 17de eeuw werd het

drooggelegd met windmolens die

het water in het omgevende Ring-

slot loosden. 

WESTKUSTFIETSROUTE
Fietsen door De Panne, de natuur-

gebieden van Koksijde doorkruisen,

langs de IJzermonding en de

Nieuwpoortse jachthaven en dan

via het Kanaal Nieuwpoort-Duin-

kerke de historische stad Veurne

binnenrijden. Met stopplaatsen aan

bezoekerscentra, musea en unieke

uitkijktorens. Goed voor 48,5 km

fietsplezier. 

KD’S TOCHTEN
Voor 4-7-jarigen en 8-12-jarigen. Ga

samen met Jaek en Nink op stap

door Veurne. Je helpt de Veurnse

Slaper zoeken naar zijn rustbank…

Voor de allerkleinsten ga je op zoek

naar de schat. Je moet opdrachtjes

uitvoeren en onderweg leer je heel

wat over de Veurnse geschiedenis

en over die vreemde Veurnse Sla-

per. De kleinsten op ontdekking

naar de leefwereld van de Vikings. 

BEZOEK AAN DE
SINT-NIKLAASTOREN
Trotseer de 214 trappen, een stads-

beiaard met 47 klokken, 11 uitkijk-

ramen en boven geniet je van een

adembenemend uitzicht. Sta je

liever op de begane grond, dan kan

je op de benedenverdieping genie-

ten van een interactieve infokiosk

met een 360°-beeld van het uitzicht

boven op de toren.

Deelnemen is gratis en kan tot en met 30

oktober 2020 via kw.be/zomerzoektochten

of via het deelnameformulier. Deelnemen is

onbeperkt. Aan deze wedstrijd kan iedereen

deelnemen, met uitzondering van de vaste

en tijdelijke medewerkers van De Krant van

West-Vlaanderen, de firma’s en instanties die

deelnemen aan de organisatie van de wed-

strijd, alsook hun gezinsleden. Het volledige

reglement kun je op de website nalezen.

Deelnameformulier moet ons tegen uiterlijk

30 oktober 2020 bereiken op adres : KW,

Zomerzoektochten 2020, Postbus 320,

8800 Roeselare. De correcte antwoorden

vind je online terug op kw.be vanaf 10 

november 2020. De winnaars worden per-

soonlijk verwittigd.

Reglement

Per zoektocht verloten wij onder de cor-

recte inzendingen volgende prijzen :

1 waardebon van € 300 bij Gaverzicht

1 waardebon van € 150 bij Multi Bazar

1 waardebon van € 100 bij Deleye

1 waardebon van € 50 bij Gaverzicht

1 waardebon van € 20 bij Multi Bazar

De Krant van West-Vlaanderen
organiseert elf zoektochten. 
Over alle zomerzoektochten heen
verloten we twee superprijzen:

een elektrische damesfiets Antibes én

een elektrische herenfiets Clermont!

De prijzen

Merk je als deelnemer tijdens het 

afleggen van de zoektocht onregelmatig-

heden op, of ondervind je problemen?

Meld het ons via promotie@kw.be 

Vragen?

De Veurnse kunstvereniging ‘t Zon-

nepalet stelt deze zomer 14 schilderij-

en, tekeningen en etsen tentoon op

een wandeltraject door de stad rond

Will Tura en Willem Vermandere,

beiden 80 in 2020. De kunstenaars

halen hun inspiratie uit liedjes van

beide ereburgers van de Stad Veur-

ne, zoals Blanche en ze peird of Moa

ven toh…

Willem en Will in de kijker

VEURNE

Bezorg ons je antwoorden via kw.be/zomerzoektochten en maak kans op leuke prijzen!
Of vul onderstaand deelnameformulier in.


